We zingen voorafgaand aan de dienst op 2° Pinksterdag een aantal liederen

Ik moet weggaan

1. Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,
Ik kan echt niet blijven,

maar lk zal een mooie brief

in jullie harten schrijven.

Als je dan Mijn woorden leest, )
weet je dat Ik ben geweest. ) 2x

2. Ik ben bij je, Ik ben bij je,

Ik ben t'rug gekomen

en Ik heb mijn mooiste vuur

voor jullie meegenomen.

Door het wonder van de Geest )
vieren wij het Pinksterfeest. ) 2x

Liefde, blijdschap, vrede
Refrein

Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw,

wil de Heer je leren,

door de Heil’ge Geest in jou.

1. Het is vaak moeilijk om goed te doen
en echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons
Zijn Heil’ge Geest gegeven.

Refrein

3. Ik ben bij je, Ik ben bij je,

Ik ben bij de mensen

zodat ze elkaar verstaan

over alle grenzen.

Door het wonder van de Geest )
vieren wij het Pinksterfeest. ) 2x

2. Waar je ook bent en wat je ook doet,
Hij wil je steeds weer leren

om door je hele doen en laten heen

de Vader te vereren.

Refrein

3. Wanneer Gods Geest je leven leidt,
dan zul je pas gaan merken

dat Zijn aanwezigheid je vrede geeft

en altijd zal versterken.

Refrein



't Is feest vandaag

1.t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan Zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar;

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Heilige Geest van God

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.

't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!



