Wees verheugd door de hoop die
u hebt, wees standvastig wanneer
u tegenspoed ondervindt, en bid

onophoudelijk.

Romeinen 12 vers 12

Met de zin ,Hier is altijd wel wat gaande,
of niet?” begroet een man uit de buurt
ons vaak. En dat klopt. Momenteel is er
veel gaande in Lankow. Daarover kunt u
hier lezen:

Verlof

In februari waren we twee weken in
Nederland op verlof en hebben daar onze
ondersteunende gemeentes bezocht. We
kijken met veel dankbaarheid terug op de
ontmoetingen met commissies, gemeentes,
jongeren en natuurlijk ook familie en
vrienden. Het is altijd weer bemoedigend om
uit te wisselen waar we als gemeentes/
kerken mee bezig zijn.

Opbouwen

De sloop van het eerste gedeelte in het
Gewachhaus is zo goed als voorbij. De
eerste muurtjes worden gebouwd, binnenkort
worden de eerste aansluitingen voor de
toiletten en verwarmingen aangelegd. Ook in
het gedeelte waar de nieuwe keuken komt
wordt hard gewerkt om onder andere een
bint te kunnen plaatsen, waardoor
vervolgens de nieuwe keukenindeling
gemaakt kan worden. Het is heel motiverend
om dingen nu echt te zien veranderen. Voor
zowel ons, als ook voor onze buurt. Mensen
worden nieuwsgierig en er komen wat meer
helpers. Daarvoor zijn we erg dankbaar.

wij mogen zaaien, God laat groeien

Bouwleider

Een hele grote gebedsverhoring is de komst
van een bouwcoordinator. De GZB heeft
vorig jaar een vacature uitgezet, waar
gevraagd werd om een bouwcoérdinator die
een jaar in Lankow in het Gewachshaus de
bouw wil leiden. Daar kwamen reacties op en
na een aantal gesprekken is de kogel door
de kerk. Eind mei komt een jonge familie
onze kant op! God zij geloofd! Dit zal voor
Gerard een hele ontlasting zijn, aangezien hij
dan iemand aan zijn zijde heeft die verstand
van zaken heeft. Ze zullen veel samen-
werken, waardoor dingen in en aan het
Gewachshaus ook wat vloeiender gaan
lopen. De opgedane kennis van Gerard, de
bouwplannen en de contacten met twee
bouwbedrijven die ons gaan helpen in
combinatie met de nieuwe bouwcodrdinator
is een echte zegen!

Tegelijk is dit voor dit jonge gezin een
enorme uitdaging en zal het niet altijd
makkelijk zijn. We bidden voor hen en ook
om wijsheid om hen goed te kunnen
begeleiden. Bidden en danken u en jij mee?
In de volgende nieuwsbrief zullen ze zichzelf
voorstellen.

Veel aan de hand

In de buurt en gemeenschap is er ondertus-
sen veel aan de hand. Een vaste bezoeker
van onze gemeenschap ligt ernstig ziek in
het ziekenhuis. Zijn vrouw is daardoor erg
verdrietig. Tegelijk komt ze daardoor ook
meer in het Gewadchshaus om even te
kletsen of te knutselen. Een onderbuurvrouw
is overleden door overmatig alcoholgebruik.
Een andere buurvrouw heeft veel met
terugvallen in haar alcoholverslaving te
maken en kan daardoor niet goed voor haar
dochtertje zorgen. Een buurman kan bijna
niet ademen door COPD en heeft hulp nodig.
En dat zijn nog maar een paar mensen. We
worden telkens weer geconfronteerd met de
gebrokenheid van deze wereld. Ook zien we
dat Gods tegenstander rondgaat. Bij deze
mensen, maar ook in ons team. Door de vele
hulpvragen merken we dat we soms
overvraagd worden en ook op onze grenzen
moeten letten. We zijn soms moe of worden
ook ziek. Daarnaast is het een mentale
belasting.
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Tegelijk zien we ook God heel erg aan het werk. Juist doordat mensen een plek
hebben waar ze heen kunnen gaan merken ze dat er Hoop en Houvast is. Of door
de vele ritjes die we rijden naar het ziekenhuis of door boodschappen te doen,
voor elkaar te koken. Door gesprekken in verdrietige situaties merken mensen dat
ze niet alleen zin en ze altijd met God en ons mogen praten.
Wilt u meebidden dat wijzelf en ons team ook gevuld blijven? Dat we Gods kracht
en energie ook nodig hebben voor het vele en tegelijk ook tijd met Hem
doorbrengen?

Teamweekend

Een oplaadmoment voor ons was het teamweekend eind maart. Met z’'n zessen
hebben we een huisje gehuurd op het kleine eiland Fehmarn. Daar hebben we
genoten van de omgeving, spelleties doen, aanbiddingstijd en tijd met elkaar.
Maar we hebben ons vooral verdiept in onze visie. Leven we onze visie en waar
willen we heen? We hebben ons geconcentreerd op onze activiteiten, op ons
functioneren als team en op het thema discipelschap. Door goede en soms
stevige gesprekken zijn we dichter naar elkaar gegroeid en zijn dingen weer
helder. Met en voor elkaar bidden speelde hierbij een belangrijke rol.
Dankbaarheid is een woord dat goed bij dit weekend past.

Pasen

En dan is het alweer april. We hebben Pasen gevierd! Jezus leeft! En waar het bij
Kerst altijd meteen helder is wat we vieren, blijft Pasen een uitdaging om de dood
en opstanding van Jezus begrijpelijk te vertellen. Dit verhaal is voor zoveel
mensen zo surrealistisch. In onze
wekelijkse Bijbel-ontdekuurtjes in het
Gewachshaus is er meer rust en tijd
om deze mensen mee te nemen in
het verhaal en het waarom. Daar
worden ook veel ontdekkingen
gedaan. Op tweede Paasdag organi-
seerden we weer een paasontbijt op
het veld waar we ook altijd
Herzschlag vieren. Sinds een paar
jaar doen we dit en het komt goed
aan. Er is genoeg te eten en te
drinken, voor de kinderen is er wat te
knutselen of spelen. Maar veel van
deze mensen weten niet wat ze
vieren met Pasen. Dus hoe leg je dan
het paasverhaal uit? Natuurlijk
denken we hier veel over na en
kilken ook wat andere kerken en
gemeentestichtingslocaties doen. En
we willen aansluiten bij wat mensen
al wel kennen. Daarom hebben we er
dit keer voor gekozen om de
paashaas langs te laten komen. De
paashaas speelt met Pasen een
grote rol hier. Onze paashaas
vertelde dat de chocoladeeieren
lekker smaken, maar dat dat niet is
wat we vieren. En het feest van
vernieuwing is voor iedereen! Ook
waren er een paar stations zijn met
wat meer inhoud, waarvoor onze
paashaas mensen uitnodigde om
daar een kijkje te nemen. Er waren
veel mensen, die geluisterd hebben.
En dan vertrouwen we dat God zelf

Conferentie van ECM met als thema
‘in Gods tuin’

de paashaas vertelt het echte paasverhaal

Waar ziekte en tegenslagen zich soms in de levens
van mensen opeenstapelen willen wij Gods liefde en
hoop met hen delen: dit leven is bij lange na niet alles,
God heeft nog veel meer in petto voor een ieder van
ons. Wil je dat en Hem aannemen?

verder gaat. Wilt u/jij meebidden, dat
mensen iets hebben geproefd van
Gods verlangen naar hen?

Hoe gaat het?

Met ons als gezin gaat het relatief
goed. Door alle drukte merken we wel
dat het goed is om bijvoorbeeld. Op
zondag echt tijd als gezin te hebben.
Dat doet ons goed. Voor Aron kijken
we naar een andere school,
aangezien hij na dit jaar ook naar het
middelbaar onderwijs gaat. Dat is
spannend voor hem.

Begin april waren we als gezin een
week met ECM op een conferentie.
Dat is altijd een warm bad waar we in
komen. Het was erg bemoedigend om
met elkaar na te denken over de
Bijbel, onze missie en te genieten van
een andere omgeving.

We wensen u en jou veel zegen. De
Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Gerawd, Janneke,

Lisay, Aron, Laws & Lotte

Mocht u financieel mee willen doen om
kosten te dekken, kunt u dat overmaken op
NL63 ABNA 0476 3954 29
t.n.v. de GZB o.v.v. projectnummer
DE.1.103 Zum Gewachshaus.
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www.gzb.nl/doe-mee/doneren
NL63 ABNA 0476 3954 29
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Zaropt 1o Loven brgfe!
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