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Over hoe een christen omgaat met het leven  

Bij de preek over HC Zondag 40, zondag 11 mei 2025 

Schriftlezingen: Genesis 4:1-16, 1 Johannes 3:10-19  

 

- Jezus in de Bergrede: U zult niet doodslaan. Maar de wortel zit in ons hart. 

- 1e moord in de Bijbel: Kaïn en Abel. 

- Moord en doodslag algemeen aanwezig in onze wereld. Maar het begint 

in ons hart… 

 

De waarde van het leven 

- God is de God van het leven.  

- Hij is de Schepper: Hij maakte mensen als levende wezens naar Zijn beeld en gelijkenis. 

- Dat geldt alle mensen, wie ze ook zijn, ook na de zondeval. 

- Omdat God onze Schepper is en wij Zijn schepselen zijn, is ons leven van hoge waarde voor God en 

daarom moet het dat ook voor onszelf én voor de ander zijn, van begin tot einde. 

- De roeping en bestemming die God bij de schepping aan de mensen meegaf, geldt nog steeds: God 

verheerlijken.  

- Respect is tweezijdig. 

- De Schepper mag ook bepalen hoe wij met het leven omgaan. 

- Dit gebod is bevrijdend, beschermend en hoopvol van karakter. 

- Dit zesde gebod wil ons leren om God te erkennen als de Schepper van alles wat leeft. 

En om Hem te dienen als de Verlosser die de macht van haat en dood doorbreekt. 

 

De bescherming van het leven 

- Het verbod om de ander te doden is niet helemaal absoluut: God staat het de overheid toe, om als het 

niet anders kan, geweld te gebruiken of zelfs iemand te doden om een groter te kwaad te voorkomen 

of te bestraffen. 

- Dieren zijn van een andere orde in de schepping dan de mens, maar zijn wel Gods schepselen. 

Consumptie is toegestaan, maar binnen Bijbelse normen en waarden. 

- Hoofdpunt gebod: verbod tot onrechtmatig of wederrechtelijk doden: bewust, met voorbedachten 

rade, of per ongeluk, onschuldige slachtoffers. 

- Belang van voorzorgsmaatregelen, veiligheid, bescherming, verantwoordelijkheid.  

- Pesten is moorden met woorden. 

- Ook jezelf niet in gevaar of diskrediet brengen. 

- Achter zelfdoding zit vaak een wereld van leed. 

- Onze Wetgever is onze Bevrijder, Hij is onze Hulp. 

 

Het dienen van het leven 

- We moeten niet alleen het doden tegengaan, maar ook de (kwaliteit van) het leven bevorderen. 

- Hoogste kwaliteit van leven is: met Christus leven! 

- God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. 

- Het goede voor de ander zoeken en ten dienste staan. 

- De diepste liefde leren wij van Christus, die Zijn leven voor ons gaf. 

- Het leven van onszelf en van de ander is zó kostbaar voor God dat Hij Zijn Zoon ervoor overgaf in de 

dood.  

- Leef vanuit Christus ten dienste van het leven van de ander. 
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-   

Zondag 40 

Vraag 105 

Wat eist God in het zesde gebod? 

Dat we onze naaste niet haten, kwetsen of 

doden, in gedachten, woorden of daden. We 

mogen ook onszelf niet moedwillig in gevaar 

brengen. De overheid draagt wel een zwaard, 

maar dat is om de doodslag te weren.  

 

Vraag 106 

Verbiedt God in dit gebod alleen om onze 

medemens te doden?  

Nee, ook haatgevoelens en dergelijke verbiedt 

God. Ze zijn de wortel van doodslag.  

 

Vraag 107 

Wil God alleen dat we onze medemens niet 

haten of doden? 

Nee, Hij wil ook dat we hem liefhebben als 

onszelf, ook onze vijanden.  
 

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een 

eigentijdse weergave. 

Vragen voor gezamenlijke bespreking  

of persoonlijke overdenking: 

 

- Hoe kijken wij naar onze medemensen 

kijken en hoe gaan wij met hen om? 

- Op welke manier kunnen wij ons 

schuldig maken aan dit gebod? 

- Is het leven van de ander bij ons 

veilig? 

- Hoe kunnen wij vanuit Christus’ liefde 

tot zegen zijn voor mensen die 

worstelen met het leven?   
 


