
 

Vragen of reacties? Mail gerust: predikant.vanderstoep@gmail.com  

 

Zuiver en heilig leven, ook met je lichaam! 

Bij de preek over HC Zondag 41, zondag 1 juni 2025 

Schriftlezingen: 2 Samuël 11 : 1 – 6, 26 – 27; Spreuken 5 : 15 – 23; 1 Korinthe 6 : 12 – 20 

  

Enkele hoofdpunten uit de preek: 

 

- Koning David pleegt overspel met zijn buurvrouw Bathseba. 

- David is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn zonde, niet Bathseba. 

- Uiterlijke schoonheid wordt in de Bijbel positief gewaardeerd als schepping van God. 

- Het gaat mis wanneer David zijn zondige verlangens ruimte geeft. 

- Uitspraak Corrie ten Boom: “je kunt er niets aan doen dat er vogels over je hoofd vliegen. Maar je kunt 

wel voorkomen dat ze een nest op je hoofd bouwen.” 

 

- 7e gebod: u zult niet echtbreken. 

- Zonde tegen dit gebod grijpt diep en breed in. 

- Huwelijk en seksualiteit zijn scheppingsgaven die vanuit het paradijs zijn overgebleven na de zondeval. 

- ‘Het bederf van het beste is het slechtste.’ 

- Voorbeeld: vuur in de open haard of open vuur in de huiskamer. 

- Binnen de veilige bedding van het huwelijk tussen één man en één vrouw is seksualiteit een prachtig, 

vreugdevol geschenk. Maar daarbuiten is het levensgevaarlijk. Laat het vuur daarom branden op de 

goede plek die God direct bij de schepping eraan gegeven heeft. 

- De Bijbel spreekt positief over seksualiteit (bijv. Spreuken 5, Hooglied). 

 

- Het huwelijk is niet alles. Christus is alles. Juist daarom mogen we huwelijk en seksualiteit als gave uit 

Zijn hand. 

- Onze tijd en cultuur ziet seksualiteit niet als gave, maar als recht i.p.v. als gave van God. 

- Om allerlei redenen kan het zijn dat je de gave om seksualiteit te beleven (nog) niet ontvangen hebt. 

- Een mens kan niet zonder liefde en vriendschap, maar kan wel zonder seks. 

 

- Juist omdat seksualiteit zo’n goed en belangrijk iets is, geeft God ons Zijn gebod. 

- Oproep om het huwelijk, lichaam en eer van jezelf en de ander niet te schaden. 

- Onze Wetgever is onze Bevrijder.  

- Wij hebben de bescherming van Gods gebod nodig. 

- Worstelingen met seksuele verlangens in verschillende situaties. 

o Seksuele verlangens op zichzelf zijn niet zondig. De zonde zit in ons hart en dat heeft 

gevolgen voor hoe wij met onze verlangens omgaan. 

o Blijf dicht bij Jezus. 

o Neem een ander in vertrouwen. 

o Wees radicaal. 

- Als je écht Jezus wilt volgen, dan zul je ook verlangen om rein en zuiver te leven. 

 

- Wie leeft uit Jezus’ vergevende genade is een tempel van de Heilige Geest. 

- Hoererij (Grieks: porneia = alle seksualiteit buiten het huwelijk van man en vrouw om) staat haaks op 

de tempel van Gods Geest. 

- Noodzakelijk én mogelijk: vergeving door het bloed van Jezus, vernieuwing door Zijn Geest. 

- Verheerlijk God in jouw lichaam en in jouw geest die van God zijn. 

- Laat niet het vuur van de begeerte in je branden, maar het vuur van de Heilige Geest. 
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Zondag 41 

Vraag 108 

Wat leert het zevende gebod ons?  

Dat zedeloosheid in en buiten het huwelijk door 

God is vervloekt.  

 

Vraag 109 

Gaat het dan alleen om overspel en zulke 

zonden?  

God wil dat heel ons leven zó is dat ons lichaam 

als een tempel van de Heilige Geest zuiver is, en 

dat we niets doen wat daarmee in strijd is.  
 

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een 

eigentijdse weergave. 

Vragen voor gezamenlijke bespreking  

of persoonlijke overdenking: 

 

- Is onze gemeente een veilige plek voor 

mensen die worstelen met hun 

seksualiteit? Ervaar jij de gemeente 

zo? En op welke manier kun jij 

daaraan bijdragen? 

- Waar worstel jij mee als het gaat om 

zuiver en heilig leven op het gebied 

van huwelijk en seksualiteit? 

- Wat leer jij van de Heere Jezus op dit 

gebied? 
 


