Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

Voor wie zoek was of op reis,

te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Zo viak voor de zomertijd willen we u en
jou nog meenemen in het laatste nieuws
uit Schwerin-Lankow.

Gewachshaus

Ondertussen is de laatste container met puin
weggehaald bij het Gewachshaus. Leger
gaat niet! Dat Dbetekent dat de
opbouwplannen werkelijk van start gaan. Het
afbouwen heeft in totaal toch nog weer
langer geduurd als gedacht, maar we komen
vooruit. Ondertussen zijn alle nieuwe
leidingen gelegd en is er in de wc- en
kantoorruimtes de vloer opgehoogd en
geegaliseerd. Dit met behulp van mannen uit
de wijk en onze nieuwe bouwcoordinator!
Het is heel motiverend om weer op te
bouwen. Binnenkort komen er bijv. de eerste
nieuwe wanden in.

Bouwcoordinator

Zoals we in de laatste nieuwsbrief al
berichten, hebben we een bouwcoordinator
in het Gewachshaus. Arie en Jacomijn de
Jager zijn in juni naar Schwerin verhuist.
Hiervoor zijn we heel dankbaar. Het klikt
goed en ze proberen goed aansluiting te
vinden met de mensen uit de buurt. Ook
hebben ze echt een groot hart voor God en
evangelisatie. Het is fijn om ook met hen
over geestelijke thema’s te kunnen spreken.
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De gezamenlijke maaltijd is een
belangrijk element bij onze bouwzaterdagen

Lied Sela

Wilt u voor ze bidden dat ze de taal snel
beheersen en snel hier kunnen wennen?
Hieronder stellen ze zich voor:

Lankow is een Nederlands gezin rijker. Begin
Juni zijn wij aangekomen en mogen wij zo de
vacature van bouwcodrdinator vervullen.
Graag stellen we ons voor. Wij zijn Arie en
Jacomijn de Jager en komen uit Krimpen aan
de Lek. We hebben twee dochters, Hadassa
(3 jaar) en Thamar (1 jaar). Half juli hopen
we ons derde kind te krijgen. Eind mei zijn
we als gezin door onze thuisgemeente uit
Capelle a/d Ijssel uitgezonden naar Schwerin
-Lankow. Daar is een voorbereidingsperiode
aan vooraf gegaan. Wat gekenmerkt werd
door een verlangen om het Evangelie te
delen en ons gebed om een plek in Gods
koninkrijk. Vorig jaar kwam Arie de vacature
tegen voor bouwcodrdinator bij de GZB. Hij
mocht al evangelisatiewerk verrichten in
Schiedam en had het verlangen om dit uit te
breiden. In het dagelijks leven werkte Arie als
meewerkend uitvoerder in de bouw. De
vacature liet hem niet meer los. Twee
werelden  werden hier gecombineerd.
Gesprekken volgden en er mochten deuren
opengaan waarvan wij dachten dat ze dicht
zouden blijven. Zo leidde God ons tegen
onze verwachting in naar Schwerin in
Duitsland. Hier mogen we voor een jaar het
werk van Gerard en Janneke ondersteunen.

Enkele maanden van voorbereiding volgde
voordat we begin juni daadwerkelijk
verhuisde naar Lankow. In Nederland
mochten we veel hulp vanuit familie en
gemeente ontvangen rondom de verhuizing.
Maar het was ook hartverwarmend hoeveel
mensen er in Lankow klaarstonden bif
aankomst om alle spullen naar de 3 e etage
te tillen. Wat een hartelijk ontvangst! De
eerste dagen waren intensief en stonden
echt in het teken van settelen, kennismaken
en de omgeving verkennen.

Hierin zijn we ontzettend dankbaar voor de
begeleiding van Gerard en Janneke. Zij
hebben ons in veel dingen ontzorgd en
wegwijs gemaakt. Ook vervulden (en nog
steeds) zij regelmatig de functie als tolk,
want gesprekken voeren in het Duits daar
moeten we nog wel op oefenen.
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SchwerinlLankow

verlangt
naar een thuis

Inmiddels zijn Gerard en Arie al intensief met elkaar opgetrokken om plannen te
maken voor het Gewédchshaus en liggen de eerste bouwmomenten voor Arie al
achter de rug. Natuurlijk hebben we ook al om het hoekje gekeken bij andere
activiteiten en lokale bewoners ontmoet. Daarbij hebben de kinderen ook geen
gebrek aan aandacht. Kortom, we zijn warm ontvangen in Lankow!

Doopdienst

Op 13 juli vieren we met de drie FeG-Gemeentes (Dreesch, binnenstad en Lankow)
weer een doopdienst. Er zullen ong. 6 mensen gedoopt worden. In Lankow gebeurt
geestelijk veel, alleen is de stap om zich te laten dopen nog te ver. Vaak heeft dat
ook te maken met de openlijkheid: durf ik te bekennen dat ik Jezus lief heb en wil
volgen? Of het heeft te maken met bij een kerk te horen. En hoewel geloof veel
doet, is de kerk nog niet geliefd in deze regio. Zo zijn er nog meer redenen. Dit is
een proces waar mensen doorheen gaan. En dat is prachtig om te zien. God is
geduldig en gaat Zijn weg met hen en zo mogen wij dat ook doen.

Thuisloos
Dat lang niet iedereen iets met geloof wil, blijft een realiteit. En soms komt het wel
heel dichtbij te bemerken wat dit betekent:
lang thuisloos zal zijn...

‘Dat betekent dat ik dan mijn leven
". Een uitspraak van een buurvrouw die wel graag naar het
Gewachshaus kom en zelfs naar de
Bijbelstudieuurtjes, maar er bewust
voor kiest om niet te geloven. Deze
uitspraak kwam nadat we met elkaar
gesproken hadden dat gaan geloven
thuiskomen is bij God. Het was alsof
ze zich iets realiseerde. Tegelijk gaf
ze daarna aan dat dat dan zo is. Heel
heftig en verdrietig natuurlijk. Maar
we geloven en blijven bidden dat God
in haar aan het werk is, hoewel ze er
zelf nog niet aan wil.

Arie, Jacomijn, Hadassah en T} hamm

de Jo
Sl Hoe gaat het?

Het schooljaar gaat ten einde. Wij
hebben dit jaar laat vakantie, pas
eind juli. De kinderen raken
langzaam wat moe, maar dat is
normaal. In de zomervakantie hopen
we er even tussenuit te gaan en even
bij te tanken. Daar kijken we naar uit.

Arie en teamgenoot Julian sjouwen tijdens
de verhuizing de wasmachine naar boven

Samen een weekend met Lisa in Berlijn

Thuiskomen bij God en in rust en vertrouwen
verder kunnen leven is een dagelijks gebed van
ons voor de mensen in Lankow.

Tegelijk is het een contrast met
zovelen die niet op vakantie gaan of
kunnen. Maar we hebben geleerd dat
we op vakantie mogen gaan zonder
ons daar schuldig over te voelen. We
hebben ook tijden van opladen nodig.
Aron gaat afscheid nemen van zijn
klas en school, omdat hij naar het
middelbaar onderwijs gaat. Dit doet
veel met hem en ziet erg tegen
afscheid nemen op, vooral van zijn juf.
Wilt u voor hem bidden?

Lars heeft een pittig eerste jaar gehad,
maar gelukkig sluit hij het jaar positief
af. Daar zijn we dankbaar voor.

We wensen u en jou een hele goede
en fijne zomertijd toe. God gaat door
met het bouwen van Zijn Koninkrijk,
hier in Lankow en overal op aarde.
Aan Hem de eer!

Hartelijke groeten,

Gerawd, Jonneke,

Lisay, Aron, Laws & Lotte

Mocht u financieel mee willen doen om
kosten te dekken, kunt u dat overmaken op
NL63 ABNA 0476 3954 29
t.n.v. de GZB o.v.v. projectnummer
DE.1.103 Zum Gewiachshaus.
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www.gzb.nl/doe-mee/doneren
NL63 ABNA 0476 3954 29
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