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De christen en zijn bezit 

Bij de preek over HC Zondag 42, zondag 13 juli 2025 

Schriftlezingen: Exodus 22:1–7; Lukas 12:13–21; 1 Timotheüs 6:6–12, 17–19 

 

1) Van wie ik het krijg 

- De rijke dwaas is vooral druk met zichzelf: ikke, ikke, ikke en de rest kan … 

- God als de Schepper van hemel en aarde is de Eigenaar van alles wat er is en leeft. Het is niet óns 

eigendom… 

- Wij kennen in onze cultuur en rechtssysteem een absoluut eigendomsrecht. 

- De overheid is geroepen om diefstal te bestraffen. 

- Door iedereen en overal (gelovig en ongelovig) wordt de waarde van dit 8e gebod erkend. 

- Diefstal heeft veel impact: als ze aan je spullen zitten, dan zitten ze aan jou. 

- Er is in de Bijbel geen verbod op bezit, maar besef wel dat je het van de Schepper gekregen hebt.  

- Geen absoluut bezit, maar als bezit in bruikleen (voorbeeld huurhuis). 

- Rentmeester: je krijgt iets in beheer en je hebt de taak om het goed te beheren en het straks weer in 

goede staat aan de eigenaar terug te geven. 

- De Bijbel als een soort huurcontract, waar Gods eigendomsrecht in staat en waar de voorwaarden in 

beschreven staan: Hem eren. 

 

2) Hoe ik ermee omga 

- HC noemt álle verkeerde handelingen en vergrijpen waarmee wij het bezit van onze naaste in handen 

trachten te krijgen. 

- Geen dief zal Gods Koninkrijk binnengaan… 

- De eerste én grootste diefstal in de Bijbel staat in Genesis 3, als Adam en Eva eten van de verboden 

vrucht. Daarmee stelen ze van Gods eer. 

- Van géven gingen wij mensen voortaan vooral némen. 

- Stelen begint ermee dat wij God niet erkennen als de Eigenaar van alles. 

- Stelen als hoofdzonde: ook moorden, overspel en liegen zijn een vorm van diefstal. 

- Steel niemand en niets. 

- In ons eigen hart huist een dief. 

- Bekering is merkbaar aan de buitenkant, maar begint aan de binnenkant van ons leven. 

- De vrijgevige God geeft in Jezus Christus álles wat Hij heeft aan dieven en rovers. 

- Jezus heeft de zonde van het stelen verzoend, toen Hij zelf aan het kruis van Zijn leven bestolen werd. 

- Wie Hem liefheeft, is rijk in God.  

- Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. 

‘k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben. 

- Hem liefhebben heeft gevolgen voor hoe wij omgaan met Gods eigendom én met de eigendommen 

van onze naaste. 

 

3) Wie ik ermee dien 

- Wij hebben ons bezit gekregen om onze naaste daarmee te dienen. 

- Dienen: het belang/welzijn van onze naaste zo veel mogelijk bevorderen. 

- Jezus leert ons om niet te zeggen: ik geef ieder het zijne. Maar: ik geef ieder het mijne. 

- Moet je dan alles weggeven? HC zegt: naar wat ik kan en vermag. 

- Een goede rentmeester doet met wat aan hem is toevertrouwd wat zijn heer wil: Hem en de ander 

dienen. Dat mag heel klein beginnen.  

- Rijk in God, daar gaat het om! 

- Vanuit Christus wordt dit gebod een belofte: u zúlt niet stelen. 
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Zondag 42 

Vraag 110 

Wat verbiedt God in het achtste gebod?  

God verbiedt niet alleen het stelen dat de 

overheid straft, maar ook alle andere vormen 

van diefstal waardoor we onze naaste te kort 

doen. Ook mogen we de gaven die God aan ons 

geeft niet misbruiken of verspillen, of gierig 

zijn. 

 

Vraag 111 

Wat gebiedt God in dit gebod? 

Dat we het welzijn van anderen zoeken en hem 

behandelen zoals we dat voor onszelf zouden 

willen. Door te werken kunnen we ook anderen 

helpen.  
 

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een 

eigentijdse weergave. 

Vragen voor gezamenlijke bespreking  

of persoonlijke overdenking: 
 

Hoe kijk jij naar wat je bezit? Zie je het als jouw 

eigendom, of als iets wat je van God gekregen 

hebt om goed mee om te gaan? 

Hoe kan jouw levensstijl (denk aan geven, 

sparen, kopen) iets laten zien van je relatie met 

God? 

Wat betekent het om ‘rijk in God’ te zijn? 

Hoe kun jij als rentmeester anderen dienen 

met wat je hebt ontvangen? 
Denk klein en praktisch: welke stap zou jij deze week 

kunnen zetten om je bezit (tijd, geld, spullen, aandacht) in 

te zetten voor een ander? 


