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Over de woorden van mijn mond… geen vals getuigenis. 

Bij de preek over HC Zondag 43, zondag 21 september 2025 

Schriftlezingen: 1 Koningen 21 : 1 – 11; Johannes 8 : 31 – 32, 43 – 47; Efeze 4 : 20 – 27  
 

1. De praktijk 

- Voorbeeld van Naboth en Achab. 

- Het spreken van een vals getuigenis kan verstrekkende en trieste gevolgen 

hebben. 

- Er zijn vele slachtoffers van de woorden van anderen op allerlei gebied 

(huwelijk en gezin, kerk en maatschappij, politiek, sociaal, enz.). 

- Ook wij doen vaker dan we willen (weten) de waarheid geweld aan. 

- Woorden zijn niet om het even. 

o Met een vals getuigenis laden wij de zware toorn van God op ons. 

 

2. De bron 

- Paradijs: de slang stel Eva een vraag waarin hij Gods woorden verdraait en verdacht maakt. 

- De slang: het venijn zit niet in zijn staart, maar in zijn tong. 

- Het is de eigen aard van de duivel om te liegen en te bedriegen, omdat hij God haat. 

- Jezus zegt: de duivel is een leugenaar en de vader van de leugen. 

- Als wij liegen, dan is dat een idee van de duivel. 

- Het gaat nog dieper: waarheid en leugen hebben te maken met de vraag of wij in Jezus geloven. 

- Als je wilt weten wat waarheid is, kijk en luister dan naar Jezus. 

- Jezus maakt duidelijk dat Hij de waarheid is:  

o Hij doet wat Hij belooft. 

o Hij draagt Gods toorn over onze zonde tegen het 9e gebod. 

o Hij vermorzelt de kop van de slang. 

- De waarheid – Jezus – zal u vrijmaken. 

- Dan krijg je een nieuwe vader: de Vader in de hemel. 

- Van welke vader ben jij er één? 

 

3. De les 

- Het 9e gebod is uitermate praktisch. 

- Als je Christus hebt leren kennen, leg dan de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. 

- Als je bij de Heere Jezus hoort, dan hoor je ook bij elkaar in de gemeente. 

- Een vals getuigenis is vertellen wat niet waar is. 

- Een vals getuigenis is ook: vertellen wat onwaarachtig is. 

o Achter de leugen zit vaak een dubbel hart. 

- Een vals getuigenis schaadt niet alleen de waarheid, maar ook je naaste. 

- Een christen die uit de waarheid is, heeft de waarheid lief én hij heeft z’n naaste lief. 

- Het verhaal van de ‘drie zeven’ 

o Is het waar? 

o Is het goed? 

o Is het noodzakelijk? 

 

4. Het doel 

- Het grote doel van het 9e gebod: dat ik Jezus liefheb en omwille van Hem ook mijn naaste.  

- Daarom zijn we geroepen in al ons spreken gericht te zijn op het goede voor onze naaste. 

- Niet alles hoeft altijd gezegd te worden uit liefde voor je naaste. 

- Tegelijk: waar het móet, móet alles gezegd worden (rechter, politie, hulpverlening). 

- Laat waarheid en liefde een eenheid zijn, net als bij Jezus. 

- Noodleugen: een leugen om een groter kwaad te voorkomen. 

- De Heilige Geest leidt in alle waarheid. 

- Doel: een goed getuigenis van onze Goden Zaligmaker. 
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Zondag 43 

Vraag 112 

Wat wil het negende gebod?  

Dat we in de rechtszaal of waar dan ook niet 

liegen of anderen bedriegen, want dat zijn 

werken van de duivel. God wil dat we oprecht 

zijn en goed spreken van onze naaste.  
 

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een 

eigentijdse weergave. 

Vragen voor gezamenlijke bespreking  

of persoonlijke overdenking: 
 

Herken je situaties waarin woorden (waar of 

onwaar) veel invloed hadden, positief of 

negatief? Wat leren we daarvan over onze 

verantwoordelijkheid in ons spreken? 

Denk aan het verhaal van de drie zeven (is het 

waar, goed, noodzakelijk). Hoe zou ons 

dagelijks spreken veranderen als we dit echt 

zouden toepassen? 

Het negende gebod wijst uiteindelijk naar 

Christus en naar liefde voor de naaste. Hoe 

helpt het kennen van Jezus jou om eerlijker en 

liefdevoller te spreken? 

 


