Hoe langer hoe meer....
Bij de preek over HC Zondag 44, zondag 19 oktober 2025
Schriftlezingen: Jozua 7 : 16 — 26; Romeinen 7 : 7 - 26

1) Wat u niet zult begeren

- Het 10° gebod: u zult niet begeren...

- Verlangens op zich zijn niet verkeerd, maar horen bij ons mens-zijn.

- 10° gebod maakt dit gebod concreet: het gaat om de dingen die de Israéliet in de tijd van de
Bijbel nodig had voor een goed en menswaardig leven.

- Let op: niet begeren ‘wat van je naaste is’.

- Met dit gebod beschermt de HEERE onze naaste tegen onze begeerten.

- Patroon van begeerte zichtbaar in geschiedenissen van Achan en Eva: zien, begeren, nemen.

- Het 10° gebod is sterk verbonden met alle andere geboden: het geeft er verdieping aan.

- Het is niet alleen een kwestie van de zonde niet doen, maar ook van de zonde niet willen.

- Goede remedie tegen verkeerd begeren: wil je begeerte en jaloezie in je hart voor zijn, kijk
dan naar iets anders, naar wat God jou gegeven heeft. Dat maakt dankbaar en tevreden.

2) Wat u wel zult begeren

- Omdat het in ons hart verkeerd zit, moet ons hart veranderen.

- Ook Zondag 44 hangt samen met Zondag 1: het nieuwe verlangen kent hij/zij die het
eigendom van Jezus Christus is geworden.

- Het nieuwe verlangen van een christen bestaat in de kern uit 2 dingen:
1. Verlangen naar de vergeving en de gerechtigheid van Christus.
2. Verlangen om naar het beeld van God vernieuwd te worden.

- Paulus spreekt in Romeinen 7 over de geestelijke, innerlijke strijd tussen vlees en Geest.

- De wet leert ons telkens weer onze zonde kennen.

- Het probleem van de zonde ligt niet aan de wet, maar aan ons zondige hart.

- Daarom kent een christen het dagelijkse verlangen naar Christus’ vergeving én het verlangen
om steeds meer naar Zijn beeld vernieuwd te worden.

- Vreugde in de wet van God.

- Indit leven is onze gehoorzaamheid een klein begin daarvan, het volmaakte komt nog.

- Dagelijks gebed om de vervulling met de Heilige Geest.

- Voorbeeld van de beeldhouwer: de Heilige Geest beitelt
alles weg wat niet Christus is.

- Straks is het beeld van God in ons volmaakt.
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Vragen voor gezamenlijke bespreking
of persoonlijke overdenking:

In de preek werd het patroon bij Achan en Eva
genoemd: zien — begeren — nemen.

Waar herken je dat in je eigen leven? En wat
helpt jou om dat patroon tijdig te doorbreken?

In de preek werd gezegd: “Kijk niet naar wat de
ander heeft, maar naar wat God jou gegeven
heeft.”

Hoe kun je in je dagelijks leven bewust oefenen
in dankbaarheid en tevredenheid?

In het tweede deel van de preek ging het over
het “wel begeren”: verlangen naar vergeving
en vernieuwing. Merk jij in je eigen
geloofsleven dat de Heilige Geest je verlangens
verandert en zo ja, hoe en waar?

Zondag 44

Vraag 113

Wat eist het tiende gebod van ons?

Dat geen enkele gedachte tegen de geboden
van God in ons opkomt. Dat we de zonde haten
en gerechtigheid liefhebben.

Vraag 114

Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn
deze geboden volkomen houden?

Nee; al leven we zo heilig mogelijk, dan staan
we nog maar aan het begin van een
gehoorzaam leven. Toch verlangen we er wel
intens naar om in overeenstemming met al
Gods geboden te leven.

Vraag 115

Waarom laat God de Tien Geboden zo scherp
prediken, als we ze toch niet kunnen houden?
Ten eerste om ons daardoor onze zonidge aard
steeds beter te doen kennen. Dan verlangen we
des te meer naar de vergeving in Christus. Ten
tweede spoort God ons daardoor aan om te
bidden om de Heilige Geest, Die ons steeds
meer vernieuwt naar Zijn beeld. Na dit leven
zullen we volmaakt zijn.

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een
eigentijdse weergave.
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