
Zondagmiddag 30 november 
Leerdienst over de Geloofsbelijdenis van Nicea, 2 
 
En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle 
eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet 
gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door Wie alle dingen gemaakt zijn. 
 
Belangrijke Bijbelteksten: 
1. ‘Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door 
allen en in u allen is’. Efeze 4:5-6 
2. ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (…) En het 
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien als de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader’. Johannes 1:1,14 
3. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst’. Jesaja 9:5 
4. ‘En God zei: ‘Laat er licht zijn. En er was licht’. Genesis 1:3 
5. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 
Die U gezonden hebt’. Johannes 17:3 
6. ‘Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft om 

de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus 

Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven’. 1 Johannes 5:20 

7. ‘En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: ‘Mijn Heere en mijn God’. Johannes 20:28 

 

Stellingen: 

-Het kan niet dat je zegt: ik zie wel wat in dat christelijk geloof, het meeste daarvan vind ik 

wel acceptabel, de normen en waarden, de nadruk op naastenliefde, daar kan ik wel wat 

mee. Maar Jezus, de Zoon van God, dat weet nog niet. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Je 

bent een christen als je Hem toebehoort. 

-We moeten waakzaam zijn. Soms worden dingen gepresenteerd als de nieuwste inzichten, 

maar zijn eigenlijk ketterijen die van stal worden gehaald. We maken onderscheid tussen 

hoofd- en bijzaken. Dit is de absolute hoofdzaak, want Christus is het Hoofd van Zijn kerk. 
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