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Licht in het donker 
 

Soms lijkt de wereld zo donker 
En kijken mensen zo somber 

Maar U geeft blijdschap 
En die is voor iedereen 

 
Van november tot en met februari zijn de 
dagen hier in Schwerin Lankow heel kort en 
donker. Voor veel mensen betekent dat, dat 
ze geen zin hebben om uit hun woning te 
komen, veel alleen zijn, weemoedig 
terugdenken aan vroeger `waar alles beter 
was´ en dat gaat vaak gepaard met 
depressie en alcoholverslaving. Ook in onze 
gemeenschap vinden mensen het moeilijker 

om elkaar op te zoeken. Dan rijst de vraag 
soms: hoe kunnen we mensen bereiken met 
Gods Licht? 
 

Soms zie ik mensen huilen 
Bij U mogen ze schuilen 
Want U geeft blijdschap 
En die is voor iedereen 

Soms zijn er mensen zo bang en 
Kijken ze soms zo gespannen 

Maar U geeft vrede en die is voor iedereen 
 
Tegelijk komen meer mensen uit onze wijk 
graag naar onze plekken van hoop: ons 
wijkfeest, onze koffiemomenten en andere 
activiteiten, ons buurtcentrum ´zum 
Gewächshaus´. Deels omdat ze geen andere 
plek hebben om naar toe te gaan, deels om 
andere mensen te ontmoeten. Deels omdat 
ze iets merken van openheid, van gewaar-
deerd worden, van Gods aanwezigheid. En 

doordat we vertrouwen winnen, openen 
mensen zich en vertellen. Soms hele 

schrijnende verhalen, vol met teleurstelling, 
waarbij je soms niets anders kan doen dan te 
luisteren en er te zijn… Hier wat quotes: 
 
-Eén van onze helpers: "Jullie zijn christelijk 
en ik ontken niet dat God bestaat. Maar ik 
heb heftige dingen in mijn leven gezien en 
naar Hem geroepen, en Hij was er niet..." 
 
-Een ander: "Ik ben uitgezonden geweest 
naar Afghanistan en heb op strijders van 
Taliban geschoten. Regelmatig komen nog 
de nachtmerries..." 
 
-Een omaatje uit onze flat: "Ik hoop dat ik het 
gebouw nog af zie, maar ik denk het niet. Ik 
heb de geplande hartoperatie afgezegd en 
weet dat mijn tijd er bijna op zit...Waarheen 
dan? Geen idee…" 
 
-Een bezoeker bij Bibel-entdecken: "Mijn 

vrouw lijdt aan een psychische aandoening. 
Ik heb gebeden, meerdere keren, maar het 
gaat niet weg..." 
 
-Een vrouw in dezelfde ronde: "Ik ben lang 

geleden bewust uit de kerk gestapt. Ik werd 
enkel bedreigd met een strenge God die 
alles ziet en bestraft. Maar ik kom graag bij 
jullie en ik zie hoe goed het mijn zoon doet 
om bij jullie mee te bouwen. Daarom heb ik 
hier een envelop voor jullie met €750 ..." 
 

U zei dat wij licht in de wereld zijn 
Die alle angst verdrijft zodat de pijn verdwijnt  

We gaan voorop als een kind zo vrij 
We laten U zien, geen illusie 

Sterk in uw naam, door wat U heeft gedaan 
Als we gaan, dan is het licht niet te 

weerstaan 
Uw handen en voeten, willen wij zijn 

Yes! Let your light shine! 
 

Gelukkig! Midden in het donker van deze 

maanden en te midden van teleurstelling en 
verdriet schijnt Licht. Het Licht van hoop, van 
toekomst, van liefde! Het Licht van Jezus is 
niet te stoppen. En dat is ook in Schwerin-
Lankow merkbaar!   
 
-Een bezoekster bij het vrouwenontbijt: ´Ik 
heb in mijn leven mijn heil gezocht in relaties 
die niet goed waren. Maar ik wil dat niet 
meer. Ik wil meer van Jezus weten. Moet ik 
boete doen? Hoe kan ik het beste leven?’ 

Beste familie en vrienden, 

"Er zij licht", spreekt Zijn stem 
Nee, er is geen schaduw 

te donker voor Hem. 
 

(lied: Licht, van Make Some Noise Kids) 

Nieuwe Bijbels gesponsord gekregen 



...naar Licht en Lichtdragers. Zodat mensen weer 
vooruit kunnen kijken en met vreugde hun leven 

kunnen leven en hoop krijgen op een betere toekomst.  
verlangt 
Schwerin   Lankow  
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Gerard en Janneke de Wit zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Schwerin werken zij in een gemeente-
stichtingsproject met een lokale kerk. De 
uitzending van Gerard en Janneke wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
hervormde gemeente Gouda. U kunt 
hen steunen door een gift over te maken 
via www.gzb.nl/doe-mee/doneren of via 
IBAN:  NL63 ABNA 0476 3954 29 t.n.v. 
GZB o.v.v. “fonds G&J de Wit”   Uw 
giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden zon-
der onze toestemming | U krijgt deze mailing 
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te 
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeu-

ren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de 
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming 

van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze websites. 

Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

omgeving het donker soms meer 
aanwezig lijkt als het licht, mogen we 
met elkaar in Gods Licht gaan staan 
en dit Licht leven en doorgeven. En 
dat hoeft niet groots. Juist in het kleine 
mogen u, jij en wij dienstbaar zijn, 
zodat Hij ruimte krijgt om Zijn werk te 
doen.  
 

Soms zie ik spannende dingen 
Dan ga ik over U zingen 

Want U geeft vrede en die is voor 
iedereen 

 
Zing je mee? Ere zij God in de hoge!  
We wensen u en jou een vredevol en 
lichtgevend Kerstfeest en een 
gezegend 2026! 
 
Groeten,  

 
(lied: Licht, van Make Some Noise Kids) 

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron, Lars & Lotte 

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

Vrouwenontbijt 

Grote levering uit Nederland met kozijnen, 
toiletten, verwarmingen enz.  

voor het Gewächshaus_ 

Mocht u financieel mee willen doen om 
kosten te dekken, kunt u dat overmaken op  

NL63 ABNA 0476 3954 29  
t.n.v. de GZB o.v.v. projectnummer  

DE.1.103 Zum Gewächshaus.  

-een andere bezoekster van deze 
ronde: ´Mag ik een Bijbel mee-
nemen? Er is een verandering in mij 
gaande en die wil ik graag rustig 
aangaan.´ 
 

-een buurman bij de gemeen-
schappelijke maaltijd: ´Stilte, dan 
kunnen we bidden en daarna eten!´ 
 
-een vaste bezoeker van Bibel-
entdecken: ´Ik wil Jezus volgen, ik 
vind Hem zo fascinerend! Ik wil 
alleen nog wachten met dopen, 
omdat ik tijd nodig heb dit aan mijn 
moeder te vertellen die tegen het 
geloof en de kerk is…´ 
 
-een Duitse Bijbelshop die het 
Gewächshaus vijftien nieuwe Bijbels 
doneert.  
 
-meerdere Nederlandse bedrijven die 
het Gewächshaus verschillende bouw-

materialen (o.a. toiletten, kozijnen, 
vliesbehang en lijm) doneren en komen 
leveren.  
 
-bezoekers uit Nederland die komen 
en de handen uit de mouwen steken. 
  
-ons team, dat aanwezig is en zich, 
samen met onze buren, met hart en 
ziel inzet. Samen zijn we in dienst van 
Jezus en mogen we Gods licht laten 
schijnen.  
 

Wij staan in het licht  
Breken door de duisternis  
Telkens als het donker is 
Schijnen wij dit felle licht 

Jezus is ons licht  
Sterker dan de duisternis 

Op alles wat nog donker is 
Schijnen wij dit felle licht 

We schijnen met Uw licht! 
 

Genesis 1:3: God sprak: Er zij licht! 
En het licht ontstond door Zijn 
spreken en doordrong de duisternis 
op de aarde. En nu komt Kerst eraan. 
Het feest waar God nog een keer 
zegt: Er zij Licht! God brengt ons het 
licht persoonlijk en in Persoon, in 
Jezus. Uit liefde! Zoals psalm 112:4 
zegt: Als het donker is, straalt God 
met Zijn Licht, want Hij is genadig, 
liefdevol en rechtvaardig. En waar 
hier in de wereld, in Schwerin-
Lankow, maar ook bij u en jou in de 

Buurtuitje naar het Schweriner Schloss 

Elke donderdag ´Bibel-Entdecken´ 

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.gzb.org

