
Leerdienst H.C. zondag 46 
 
Waarom heeft Christus ons bevolen om God onze Vader te noemen? Om direct in ons hart te 
bewerken dat we kinderlijk, eerbiedig vertrouwen dat God om Jezus’ wil onze Vader is. Hij zorgt 
oneindig veel beter voor ons dan aardse vaders en moeders ooit kunnen doen. 
 
Waarom zegt Christus er bij: Die in de hemelen zijt? Hij leert ons daardoor om niet te klein over Gods 
majesteit en almacht te denken en alles wat wij nodig hebben van Hem te verwachten. 
 
Uitleg ‘hemelen’ 
‘In de Bijbel wordt met de hemel nu eens de lucht, dan weer de sterrenhemel bedoeld. In het Onze 
Vader gaat het om de hoogste hemelen, de woonplaats van God, ook wel de derde hemel genoemd 
(2 Korinthe 12:2) 
 
Uit: ‘De Heidelbergse Catechismus, Een eigentijdse weergave’ van dr. W. Verboom 
 
Hoofdlijnen van de preek 
-Wat een geweldige realiteit: God in de hemel is onze Vader. Hij is dat voor allen die Hem 
toebehoren, door het geloof. 
-Let op de drieslag: geloof, gebod, gebed. Er is samenhang met die andere drieslag in het leerboek: 
ellende, verlossing, dankbaarheid. 
-Denken wij weleens na over het begin van ons gebed? Hoe spreken wij de HEERE aan als wij bidden? 
De aanspraak ‘Vader’ mag niet ontbreken. 
-Christus leert Zijn discipelen bidden: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’. Hij is de eniggeboren Zoon 
van de Vader en heeft ons de Vadernaam bekend gemaakt.  
-In het Oude Testament wordt hooguit 15 keer over God gesproken als Vader. De eerste die in de 
Bijbel zo over God spreekt is Mozes (Deut. 32:6). Zie ook Jesaja 64:8. 
-In het Nieuwe Testament wordt heel vaak over God als Vader gesproken, vooral in het 
Johannesevangelie, maar ook in andere evangeliën en brieven. We moeten in alle opzichten bij 
Christus zijn, ook als het over bidden gaat. 
-We bidden met kinderlijk ontzag en vertrouwen. Dat is onze gebedshouding, de basishouding. Hoe 
kom je daaraan? Door de Vadernaam uit te spreken. 
-Je kunt ook op een verkeerde grond bidden, als je steeds maar begint met ‘ik’. Jezus leert ons juist te 
beginnen met de Vadernaam. 
-God is de volmaakte Vader en dat maakt het contrast met aardse vaders zo duidelijk. De Heere Jezus 
zegt: ‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de 
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’ 
-De Heere leert ons om God niet alleen aan te spreken als Vader, maar als onze Vader. We bidden 
samen met heel de kerk van het Oude en Nieuwe Verbond. We bidden niet alleen voor onszelf, maar 
ook met en voor vele anderen. 
-Waarom wordt erbij gezegd, dat God in de hemel is? De bedoeling ervan is om niet op aardse wijze 
over God te denken. Het onderstreept Zijn almacht en dat maakt het geloof sterker. Het doet juist 
ons meer verwachten van het gebed.  
 
Enkele stellingen 

o Voordat een christen boos wordt, moet hij eerst het Onze Vader bidden (Luther) 
o Het Onze Vader is een all-inclusive gebed, omdat alles er in staat. (Dr. C.G. Geluk) 
o Het Onze Vader is een gebed dat eindigt in de eeuwigheid. 
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