
 

Vragen of reacties? Mail gerust: predikant.vanderstoep@gmail.com  

 

Uw Naam worde geheiligd… 

Bij de preek over HC Zondag 47, zondag 1 februari 2026 

Schriftlezingen: Exodus 3:1-15; Johannes 17:1-6, 24-26  

 

- In jouw naam gaat het om wie jij bent. 

- Gods Naam zegt ons wie Hij is (uitdrukking van Zijn identiteit).  

 

- Als God zich openbaart aan Mozes in de brandende doornstruik, laat Hij direct merken dat 

Hij de Heilige is. 

- Dat God de Heilige is, betekent dat Hij de geheel Andere is:  

o uniek, superieur, de Enige in Zijn soort. 

- God noemt zelf Zijn Naam: JHWH, Ik Ben Die Ik Ben. 

- In deze Naam zit alles en met deze Naam weten wij alles. 

- Wat laat deze Naam zien? 

o De HEERE verbindt zich aan zondige mensen. 

o Hij is bewogen met het lijden en de schuld van mensen. 

- Gods Naam roept een wereld van redding en verlossing op. 

- Jezus heeft ons de Naam van Zijn Vader geopenbaard.  

- Wie Hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. 

 

- Jezus leert ons als eerste bidden om de heiliging van Gods Naam. 

o Hij verdient dat om wie Hij is. 

o Wíj hebben dat nodig, omdat wij daarmee tot het doel komen waarvoor God ons 

geschapen heeft. Dat is tot ons heil.  

- Het is een zaak van grote urgentie. 

- De vorm van het gebed wijst niet zozeer op een proces van heiliging, maar op een daad/actie 

van heiliging. 

- Als wij bidden om de heiliging van Gods Naam, kunnen wij zelf niet achterblijven: het roept 

ons tot bekering en geloof. 

- Heiliging begint met het kennen van God op de juiste wijze, zoals Hij werkelijk is. 

- Onze godsbeelden hebben vaak correctie nodig. 

- God is geen knuffelvader, politieagent of EHBO.  

- Voor het kennen en ontmoeten van God is de omgang met Zijn Woord onmisbaar. 

- Als we Hem kennen, zien we Zijn Naam schitteren in Zijn eigenschappen. 

o Eigenschappen: almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en 

waarheid 

- Die eigenschappen zien we in Zijn werken, waarvan schepping en verlossing de kern zijn. 

- Heiliging is ook: Hem roemen en aanbidden in woorden en daden. 

- We verlangen ernaar dat Gods Naam dóór ons en óm ons ook door anderen geheiligd en niet 

gelasterd wordt. 

- Belang van het feit dat het hier om een gebed gaat.  

o Wij kunnen het niet in eigen kracht. 

o God zorgt zelf voor Zijn eer. 
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Zondag 47 

Vraag 122 

Wat bidden we met de woorden ‘Uw Naam 

worde geheiligd’? 

Leer ons U te kennen zoals U bent, om U in 

alles wat U doet te prijzen. Leer ons ook in alles 

wat wij doen er voor te zorgen dat Uw Naam 

niet gelasterd wordt, maar geprezen. 
 

Uit: W. Verboom, De Heidelbergse Catechismus, Een 

eigentijdse weergave. 

Vragen voor gezamenlijke bespreking  

of persoonlijke overdenking: 
 

Als je denkt aan Gods Naam “Ik ben Die Ik ben” 
en aan hoe God Zich in Jezus heeft laten zien: 
welke gedachten, gevoelens of beelden komen 
dan bij je boven? 

Wat betekent het voor jou persoonlijk om te 
bidden: “Uw Naam worde geheiligd”? 
Waar raakt dit gebed jouw leven, keuzes, 
woorden of houding – en waar merk je dat je 
dit niet uit eigen kracht kunt? 

Hoe kan Gods Naam zichtbaar worden in jouw 
dagelijkse leven? Kun je concrete voorbeelden 
noemen waarin anderen iets van God zouden 
kunnen zien of horen door hoe jij leeft, spreekt 
of omgaat met mensen? 


