
Leerdienst H.C. zondag 48 
 
Wat bidden wij met de woorden ‘Uw koninkrijk kome’? Regeer ons door Uw Woord en 
Geest, zodat we ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen. Bewaar en vermeerder Uw 
kerk en breid Uw koninkrijk uit in de wereld. Breek de werken van de duivel af en alle 
aanslagen tegen Uw Woord, totdat eenmaal Uw rijk volkomen komt, waarin U alles bent in 
allen.  
 
Uit: ‘De Heidelbergse Catechismus, Een eigentijdse weergave’ van dr. W. Verboom 
 
Hoofdlijnen van de preek 
-Het leerboek formuleert de zondagen over het ‘Onze Vader’ steeds in de vorm van een 
gebed. Het zijn woorden die ons doen bidden. Woorden om biddend te overdenken: ‘Uw 
koninkrijk kome’. Drie woorden, maar voor het geloof is daar alles in gezegd. De gedachte 
van Gods koningschap is in het Oude Testament overal aanwezig. In de Psalmen wordt ervan 
gezongen, dat de HEERE regeert. Maar ook in de profeten. Het staat in Jesaja 33:22: ‘De 
HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever; de HEERE is onze Koning. Hij zal 
ons verlossen’. Gods koningschap is een weldaad voor alle mensen. Zijn koninkrijk is er altijd 
al geweest, zo lang de schepping bestaat. Daarom zijn alle koninkrijken van de aarde aan 
Hem onderworpen. Daarom behoort ieder mens aan Hem toe. En toch is het gebed nodig. 
Want dat God Koning is, betekent nog niet dat alle mensen Hem als Koning erkennen. 
-We bidden om regering, want een Koning regeert. Burger van het koninkrijk der 
Nederlanden zijn we door geboorte of als je in Nederland bent komen wonen en een 
Nederlands paspoort hebt gekregen. Burger van het koninkrijk der hemelen worden wij door 
wedergeboorte. Hij regeert ons door Zijn Woord en Geest. 
-We bidden om bewaring van de kerk. Er zijn mensen die vinden dat je bij dit gebed niet aan 
de kerk moet denken. Het koninkrijk van God is breder dan de kerk, zeggen zij. We bidden 
niet ‘Uw kerk kome’ maar ‘Uw koninkrijk kome’. Maar is niet juist om een tegenstelling te 
maken tussen de kerk en het koninkrijk van God. De kerk is voorlopig als het gaat over Zijn 
koninkrijk. Maar de kerk heeft wel het Woord van God en de gave van de Heilige Geest. 
-We bidden om uitbreiding van de kerk. ‘Uw koninkrijk kome’ betekent dat dat Gods 
koninkrijk steeds groter en groter wordt. Het Evangelie gaat de wereld door. Iedere dag 
worden er mensen ingewonnen voor Christus. 
-We bidden om volkomenheid van Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God is overal waar tot 
God wordt gebeden en waar de Naam van Christus wordt verkondigd en geloofd. Het 
Koninkrijk wordt steeds groter en groter. We verlangen naar voltooiing van Zijn rijk. 
 
Vragen bij de preek 

o Het gaat naar de volkomenheid van Gods koninkrijk, als Hij alles in allen is. 
Hij is toch ermee begonnen in jouw leven? Denk aan je doop!! Mag de HEERE 
vandaag en morgen, alle dagen, in jouw leven regeren? Maak dat concreet. 

o Stelling: Gods koninkrijk komt ook als jij er helemaal niet om bidt, maar door te 
bidden wordt het werkelijkheid in jouw leven. 

o Hoe kunnen we als gemeente het gebed om bewaring en uitbreiding van de kerk 
concreet gestalte geven? 
 

Voor vragen of reactie: gb.kruijmer@solcon.nl 
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