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Orgelspel  

Koor ‘De Regenboog’ zingt enkele liederen: 

- Als je bidt zal Hij je geven 

- O mijn Heer, ik heb U nodig 

- Martha, Martha 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Stil gebed 

We bidden stil om de zegen van de Heere over deze dienst. 

Votum en groet 

We spreken uit dat we de Heere in alles nodig hebben en we 

ontvangen Zijn groet. 

‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die de hemel en de 

aarde geschapen heeft, Die trouw blijft van geslacht tot geslacht 

en tot in eeuwigheid en Die nooit loslaat de werken van Zijn 

handen. Amen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus  

Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.’ 

Zingen: Psalm 95 vers 1 en 4 

Komt, laat ons samen Isrels HEER’, 

de rotssteen van ons heil, met eer, 

met Godgewijde zang ontmoeten! 

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht 

met een verheven lofgedicht 

en blijde psalmen, juichend groeten! 
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Want Hij is onze God, en wij 

zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

de schapen, die Zijn hand wil weiden. 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, 

verhardt u niet, maar laat u leiden. 

Geloofsbelijdenis  

We belijden ons geloof in de Heere 

Zingen: Psalm 116 vers 1 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ 

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Gebed 
We bidden of de Heilige Geest ons helpt om de boodschap van 
de Bijbel te begrijpen. 
 
We lezen uit de Bijbel: Lukas 10: 38-42 

Maria en Martha 

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een 

dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, 

ontving Hem in haar huis. 

39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de 

voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 

40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij 

erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich 
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niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg 

toch tegen haar dat zij mij helpt. 

41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u 

bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 

42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel  

uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. 

Inzameling van de gaven 
 
Koorzang en gemeentezang: ‘Machtig God, sterke Rots’ 

Weerklank 453 

Eerst zingt het koor het lied en daarna de gemeente 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijs de Vader, prijs de Zoon. 

Prijs de Geest, die in ons woont. 

Prijs de Koning der heerlijkheid. 

Prijs Hem tot in eeuwigheid. 

De dominee preekt over het thema ‘Slechts één ding is nodig.’ 
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Zingen: ‘Heer, het Woord, door U gegeven’  
Weerklank 280 vers 1 en 2 

Heer, het Woord, door U gegeven, 

vol van schatten, nieuw en oud, 

spreekt van eeuwig, zalig leven, 

is meer waard dan ’t fijnste goud. 

Al uw plannen en gedachten, 

kostbaar en verheven t’ achten, 

heel uw hart waar liefde woont, 

hebt U mij in ’t Woord getoond. 

 

Eén ding is slechts nodig, Here, 

nee, U vraagt van mij niet veel: 

boven alles te begeren 

’t eeuwig blijvend, goede deel. 

Ja, het Woord door U gegeven, 

is de waarheid, geest en leven: 

‘t is een lamp die helder straalt, 

mijn voet bij uw pad bepaalt. 

Gebed 
We danken de Heere en bidden voor elkaar en voor de andere  
mensen. 

Zingen: Psalm 105 vers 3 en 24  (staande) 

Vraagt naar de HEER’ en Zijne sterkte, 

naar Hem, Die al uw heil bewerkte. 

Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 

gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 

aan Zijn doorluchte wonderdaân, 

en wilt Zijn straffen gadeslaan. 
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Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 

opdat het altoos Hem zou vrezen, 

Zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op Zijn wegen gaan. 

Men roem' dan d' Oppermajesteit 

om zoveel gunst in eeuwigheid. 

We ontvangen de zegen van de Heere 

‘De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God 

de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 

Amen.’ 

 

Koor ‘De Regenboog’ zingt enkele liederen: 

- Wij zullen opstaan 

- Wat een dag zal dat zijn 

- Glorie Halleluja 
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