
Leerdienst H.C. zondag 50 
 
Wat bidden wij met de woorden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood?’ Wilt U iedere dag 
geven wat wij nodig hebben, opdat we U mogen erkennen als de enige Bron van alle goed. 
Leer ons ook dat alles wat we doen zonder Uw zegen niet gedijt. Geef dat we op U alleen 
vertrouwen’. 
 
Uit: ‘De Heidelbergse Catechismus, Een eigentijdse weergave’ van dr. W. Verboom 
 
Wat zegt Jezus? 
-Geef: dat is de vraag van een kind. Het ware gebed is een gesprek tussen Vader en kind. 
Geven tekent de verhouding tussen God en mens. Hij is altijd de gevende God. 
-ons: een gebed voor ieder mens, dat blijkt in het tweede woord. In deze bede denken wij 
dus direct aan onze medemens. Dat leert Christus ons ook in de hoofdsom van de geboden: 
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Gebed en gebod hangen samen. 
-heden: wij bidden om brood voor vandaag. Iedere dag zijn wij afhankelijk van de zorg van 
God over ons leven. 
-ons: opnieuw het woordje ons en dat is opmerkelijk, want Jezus leert te bidden om óns 
brood en niet om Gods brood. Heeft onze hemelse Vader het in de doop al niet gezegd, 
beloofd, dat Hij ons van alle goed zou verzorgen? 
-dagelijks: op het eerste gezicht dezelfde betekenis als heden, maar is toch niet zomaar een 
herhaling. Het woord ‘dagelijks’ onderstreept extra onze afhankelijkheid van God. Geen 
mens zich onafhankelijk verklaren van de levende God. 
-brood: een woord van soberheid. De noodzakelijkste levensbehoefte, waarom wij bidden. 
Brood staat eigenlijk voor alles wat wij nodig hebben. Brood is een symbool van leven. 
 
Welke leerpunten krijgen wij mee? 
1. We leren God kennen en Hem belijden: ‘Opdat wij daardoor erkennen dat U de enige 
Oorsprong van alle goed bent’. 
2. Brood staat symbool staat alles wat je nodig hebt. ‘Wil ons in alle behoeften van ons lichaam 
voorzien’. Bidden om wat je nodig hebt is een geloofsbelijdenis. 
3. We leren dat onze verantwoordelijkheid in het perspectief moet staan van Gods zegen. 
Wij worden niet uit- maar ingeschakeld: ‘en dat noch onze zorg en moeite noch Uw gaven 
ons ten goede komen zonder Uw zegen’. 
4. We leren ook de les van het vertrouwen: ‘en dat wij daarom ons vertrouwen van alle 
schepselen afwenden en op U alleen stellen’. 
 
Vragen bij de preek 
1. Herken je de typering dat het ‘Onze Vader’ een all-inclusive gebed is? 
2. Hoe is de verhouding tussen onze verantwoordelijkheid (werken voor je brood) en het 
gebed dat Jezus ons leert? Denk aan de Schriftlezing uit Genesis 3:8-19 en Lukas 11:1-11. 
3. Wat vind je van de stelling: ‘De Heere Jezus leert te bidden om wat wij vandaag zouden 
noemen een menswaardig bestaan’. 
4. Hoe kunnen wij mensen helpen die beneden de armoedegrens leven? 
 
Voor vragen of reactie: gb.kruijmer@solcon.nl 
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