
Samen  
de Bijbel 

ontdekken! 
 

 Wat zeggen eeuwenoude woorden mij vandaag?  doe je mee? 



 

 

samen  

Ontdekken... 

Hoe dan? 

De Bijbel is een uniek boek vol spanning, avontuur, liefde en menselijke 

emoties. Als je in de Bijbel begint te lezen ervaar je direct dat het is  

geschreven in een andere wereld, een andere cultuur dan die van ons.  

Toch is de Bijbel het meest verkochte boek aller tijden. Miljoenen mensen 

vinden de Bijbel belangrijk voor hun dagelijkse leven.  

Kleding, gewoonten en politiek zijn wel verschillend, maar diep van binnen 

zijn wij, als mensen vandaag, niet anders dan toen. Gevoelens van liefde, 

haat, jaloezie, medelijden en hebzucht zijn nog precies hetzelfde.  

Ben jij, samen met ons, nieuwsgierig om deze Bijbel te gaan ontdekken? 

Samen God te ontdekken?  

In 10 woensdagavonden (van 18.00 tot 21.30 uur) én een gezamenlijk 

weekend willen we met jou op reis gaan door de Bijbel: van Genesis naar 

Openbaring.  

Samen eten, samen zingen, samen lezen, samen praten, samen (stil) zijn, 

samen leren en ontdekken! 

Heb jij weinig of geen ervaring met de Bijbel óf ken je de Bijbel wel maar 

spreekt het samen ontdekken jou toch aan? Bel of mail dan naar één van 

ons, hieronder vind je onze contactgegevens.  

Ken je iemand die interesse heeft? Wil je dan deze flyer aan hem/haar  

doorgeven?         We ontmoeten je graag, Mark Meuleman en Arien Eilander 
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Mark Meuleman  

06-49497689 

Arien Eilander 

06-11270255 

 

Ontdekdebijbel@hervormdwapenveld.nl 


