Leerdienst H.C. zondag 51

Wat bidden wij met de woorden ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren?’ Wilt U ons om Jezus’ wil onze zonden niet toerekenen; ook niet onze zondige aard,
waaruit al onze zonden voortkomen. En geef ons Uw genade om onze naaste te vergeven’.

Uit: ‘De Heidelbergse Catechismus, Een eigentijdse weergave’, dr. W. Verboom

Het Onze Vader is het volmaakte gebed. Volmaakt omdat alles erin staat wat voor het ware gebed
nodig is. Volmaakt ook als je de opbouw daarvan ziet. Beeld: Tower Bridge Londen.

Het gebed begint hoog, zet in in de hemel: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’.

Dan is er de beweging van de hemel naar de aarde: ‘Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel zoals
ook op de aarde’.

Vervolgens komt aan de orde wat wij mensen op aarde nodig hebben. ‘Geef ons heden ons
dagelijks brood’. We bidden verder: ‘en vergeef ons onze schulden’.

Het volmaakte gebed zal straks ook weer in de hemel eindigen: ‘Want van U is het Koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid’.

Vergeving is het kernwoord van de vijfde bede. Christus openbaart ons Zijn Vader als een
vergevend God. Vergeving is een kernwoord van heel de Bijbelse boodschap. In Exodus 34
openbaart God Zijn eigen Naam: ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk
aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft’.

Schuld is eigenlijk de zwaarste naam voor de zonde. Het gaat over onze schulden, dat is de

meervoudsvorm. Hoe meer we onszelf leren kennen, hoe meer we daar van zien. Door om

vergeving te bidden, erkennen wij dat wij schuld hebben.

Twee keer het woordje ons:

e We worden hier allen op dezelfde lijn geplaatst. We hebben allen hetzelfde nodig. ‘Want
allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus’ - Romeinen 3: 23-24.

e We bidden voor onszelf om vergeving, maar ook voor anderen. Het volmaakte gebed trekt
altijd een bredere kring dan de kring van degene die bidt. Je bidt voor de schulden van je
gezin, van de kerk, van de samenleving.

‘Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Denk aan het woord van de Heere Jezus in

Matthels 6: 14-15. Thomas Watson schrijft in zijn catechismusverklaring: “‘We hoeven niet in de

hemel op te klimmen om daar het bewijs te vinden dat God ons heeft vergeven. In ons eigen hart

vinden we het bewijs, wanneer we bereid zijn de naaste te vergeven’.

Vraag bij de preek

We hebben Ezra 9 gelezen als een voorbeeld van gezamenlijk schuld belijden. Welke lijnen zie je
daarin naar onze tijd, naar jouw eigen leven, en hoe bepaalt dat je gebed?

Voor vragen of reactie: gb.kruijmer@solcon.nl
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