HERVORMDE GEMEENTE WAPENVELD
Bijlage 3 bij beleidsplan 2025-2029

Doopbrief

Geachte ouders,

Allereerst willen we jullie nogmaals van harte feliciteren met de geboorte van
jullie kind en we hopen dat hij/zij gezond en veilig op mag groeien binnen jullie
gezin. Bovenal wensen we jullie Gods onmisbare zegen in de opvoeding van jullie
kind(eren).

Jullie ontvangen deze brief omdat jullie je zoon/dochter recent hebben laten dopen binnen de
Hervormde gemeente van Wapenveld.

Eerst maar even een korte terugblik.

Jullie kind is gedoopt als teken en zegel dat God Zijn verbond met jullie kind heeft opgericht,
net zoals eerder al met jullie zelf. Jullie als ouders — en wij als gemeente om jullie heen —
hebben gebeden of de HEERE met Zijn Heilige Geest in het leven van jullie kind wil wonen en
werken. Bovendien hebben jullie gevraagd of God jullie de kracht wil geven om jullie
zoon/dochter christelijk en godvrezend op te voeden. En bovendien hebben jullie als ouders
ook aan de HEERE beloofd om dat te doen!

Dat is natuurlijk een prachtige en belangrijke belofte en we zijn er als gemeente ook dankbaar
voor dat jullie dat gedaan hebben. Tegelijk leert de praktijk dat het niet eenvoudig is om die
belofte ook waar te maken. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat wij zelf zondige
mensen zijn, die ook in ons opvoeden helaas tekortschieten, maar ook met het feit dat er ook
in de tijd en cultuur waarin wij leven veel weerstand leeft tegen het christelijk geloof en
daarmee ook tegen de christelijke opvoeding. Daarom kan het wel eens heel moeilijk zijn om
die belofte ook waar te maken.

We halen de belofte die jullie gedaan hebben nog even naar voren. Met jullie ja-woord op de
derde doopvraag uit het formulier, beloven jullie dat jullie “je kinderen naar jullie

vermogen in de ware en volkomen leer der zaligheid zult onderwijzen en laten onderwijzen”.
Maar, wat houdt dit nu precies in?
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1. Naar jullie vermogen onderwijzen.

De christelijke opvoeding van jullie kind(eren) begint al bij de geboorte. Al zullen ze er in de
eerste levensjaren misschien niet veel van begrijpen, toch is het belangrijk ook dan al het zaad
van Gods Woord te zaaien in dat kleine kinderhartje. Door ze kennis van God en Zijn Woord bij
te brengen (o.a. door voorlezen uit de kinderbijbel, daarover door te praten, vragen te
beantwoorden), door ze te leren hoe je contact met God kunt hebben (o0.a. door samen bidden,
zingen, zodat ze zelf ook een relatie met de HEERE op mogen bouwen), door ze vertrouwd te
maken met de dienst aan de Heere thuis en in de kerk (inwijding in de kerkdiensten kan al heel
vroeg en eenvoudig beginnen).

Het is Gods ‘gewone’ weg — maar tegelijk heel bijzonder! — dat Hij werkt in de lijn van de
generaties. Hij wil ouders gebruiken om hun kinderen de weg te wijzen die naar het

eeuwige leven leidt. Dat vraagt uiteraard liefde, inzet en tijd. En daarmee is de christelijke
opvoeding ook een kwestie van prioriteit. We vinden het toch belangrijk dat onze kinderen de
HEERE door een persoonlijk geloof leren kennen en in Zijn wegen zullen gaan?!

Daarbij is het goed dat onze kinderen zien dat het geloof van hun ouders niet alleen
aan de buitenkant zit, maar ook vanuit hun hart beleefd wordt. Laat ook als

ouders in de omgang met elkaar, met andere mensen en met jullie kinderen,
merken dat je de Heere vreest en Hem liefhebt.

We weten allemaal dat dat soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Kinderen

willen 66k wel eens niet luisteren, gaan hun eigen weg en ook bij onszelf liggen

er wel eens problemen. Weet dan dat de HEERE een machtige én trouwe God is die Zijn beloften
waar kan en wil maken. Hij heeft in alles het behoud van ons en onze kinderen op het oog.
Verwacht het van Hem en Hij zal jullie helpen. Dat heeft Hij ons ook beloofd in Zijn Woord.

2. Te laten onderwijzen

Als jullie kind(eren) de 4-jarige leeftijd bereikt hebben, komt het moment dat ze naar de
basisschool gaan. Een bijzonder moment in het leven van jullie kind, maar ook van jullie zelf!
Vanaf dat moment zal jullie kind een groot deel van de dag op school doorbrengen. Daarmee
wordt een deel van de christelijke opvoeding bij de school neergelegd. Daarom is het van groot
belang dat wat op school gezegd en gedaan wordt m.b.t. het christelijk geloof in lijn is met wat
thuis gebeurt. Overigens geldt dat niet alleen voor de basisschool, maar ook daarvoor wanneer
jullie de keuze maken om jullie kind naar een kinderdagopvang/gastouder te brengen.
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Voor nu spitsen we het toe op de basisschool. In de periode voor jullie kind 4 jaar wordt, komt
de vraag naar voren: “Welke school is het beste voor mijn kind?” Het is goed om er over na te
denken welke criteria je daarin van belang vindt en doorslaggevend zijn.

Natuurlijk is het er niets mis mee om mee te laten wegen of de school dichtbij is, kwalitatief
goed onderwijs biedt, kleinschalig of juist wat groter is, waar de kinderen uit de buurt naar toe
gaan. Maar juist vanuit de belofte die je als ouders deed bij het doopvont, is het juist zo
belangrijk om een school te kiezen waar de HEERE gediend wordt, het Woord van God verteld
wordt en het onderwijs ook gegrond is op dat Woord en de belijdenis van onze kerk. Jullie zullen
het vast niet vreemd vinden dat onze gedachten dan uitgaan naar de christelijke basisscholen
in ons dorp. Deze scholen vinden hun oorsprong in de Hervormde gemeente, waar jullie lid zijn
en jullie je kind hebben laten dopen.

Al duurt het waarschijnlijk nog wel even voor het zover is, toch noemen willen we jullie nu al
op deze scholen wijzen. Voor inlichtingen over deze scholen kunnen

jullie terecht bij de schoolleider van De Parel (tel: 038-4478205) of De Lichtbron (tel: 06-
51149332). Beide scholen gaan uit van de Christelijke schoolvereniging in Wapenveld, die
behoren bij Scholengroep lJsselrijk. We willen jullie vragen om mee te denken en te

leven ten aanzien van het beleid van de schoolvereniging en te overwegen lid te

worden van de schoolvereniging. Hiervoor hoef je niet speciaal kinderen op

school te hebben. Als jullie lid willen worden kun je contact opnemen met de

voorzitter C.M.J. Visser.

Ook willen we jullie vragen om in je persoonlijke gebed het onderwijzend personeel van de
scholen en het bestuur van de vereniging te gedenken zodat ze van God de wijsheid mogen
ontvangen die nodig is om in deze roerige tijd onze kinderen onderwijs te geven vanuit Zijn
Woord.

Daarnaast is zeker ook de christelijke gemeente een plek die van belang is bij het ‘laten
onderwijzen’ van jullie kinderen. Denk daarbij concreet aan de kerkdiensten, catechisatie en
jeugdclubs. In de Bijbel wordt keer op keer benadrukt dat juist kinderen en jongeren er bij
horen. Ook onze kinderen hebben — uiteraard passend bij hun leeftijd en ontwikkeling — een
volwaardige plaats in onze gemeente. Daarom is het ook van onschatbare waarde om als gezin
je plek in de gemeente in te nemen, daarin trouw te zijn en jullie kinderen die trouw ook te
leren. De kerkdiensten op zondag gelden als het hart van het gemeenteleven waar alle leden -
jong of oud — aanwezig zijn. Wat mooi is dat dat er zo’n plek is: waar de HEERE spreekt door
Zijn Woord, het Evangelie wordt verkondigd, de oproep tot geloof en bekering klinkt, waar de
sacramenten van Doop en Avondmaal worden bediend, waar we ook praktisch onderwijs
ontvangen hoe we de Heere Jezus in ons dagelijks leven kunnen volgen.
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In de gemeente speelt het kerkelijk jeugdwerk voor onze kinderen een grote rol. Hier ontmoet
de jeugd elkaar en zijn ze samen bezig met Gods Woord. Ze kunnen vriendschappen opbouwen
en zo elkaar steunen, ook in het dagelijkse leven. Dat geldt ook voor de catechisatie, dat voor
hun geestelijke vorming onmisbaar is.

Laten we onze kinderen daarom actief deel laten nemen aan het jeugdwerk van de gemeente
en hen — ook als ze wat ouder worden — blijven stimuleren om dit te doen.

Op jullie als ouders en op ons als gemeente rust de roeping en de verantwoordelijkheid om
onze kinderen de liefde van Christus door te geven en voor te leven, zodat ook zij het verlangen
krijgen om met God te leven en Hem te dienen. Ongetwijfeld zal deze weg gaan over bergen en
door dalen. Het is niet altijd makkelijk en de praktijk is helaas weerbarstig. Maar wij mogen ons
vasthouden aan Gods belofte. We zingen immers vaak bij de doop: “God zal Zijn waarheid
nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”

Daarom mogen we met vertrouwen onze kinderen in Zijn handen leggen en met verwachting
de christelijke opvoeding van onze kinderen ter hand nemen.

We wensen jullie Gods zegen daarbij toe!

Raad van Toezicht Hervormde gemeente Wapenveld
Christelijke schoolvereniging in Wapenveld
Dhr. C.M.J. Visser Ds. G.H. Kruijmer

Ds. A. van der Stoep
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